
Diegene die ik liefheb, verlaat ik 
om diegene die ik liefhad terug te vinden

Maria Van den Broecke

weduwe van Marcel Oorts

geboren te Schoten op 24 september 1929 en 
zachtjes ingeslapen te Kapellen in het WZC Zonnewende 

op 4 maart 2024.

U wordt uitgenodigd de afscheidsplechtigheid, met gelegenheid
tot groeten van de asurne, bij te wonen in de aula van het 
rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem,

op dinsdag 12 maart 2024 om 12 uur.

Samenkomst aan het rouwcentrum om 11.40 uur.
(er is parkeergelegenheid parking Wijnegemhof, 

achter taverne De Swaen)

De bijzetting van de asurne in het urnenveld op 
de begraafplaats van Wijnegem gebeurt in intieme kring.

Tot en met zaterdag 9 maart is gelegenheid tot groeten in 
het voornoemd rouwcentrum Peeraer na telefonische afspraak 

op tel. 03 353 60 83.

Dit melden u met droefheid:

Charles en Hilde Oorts - Schoepen
Eddy en Magda Helsen - Oorts

haar kinderen

Kris en Julie Oorts - Proot
 Lien, Fleur, Charlotte
Koen en Nele Oorts - Pichal
 Nand, Jul

Johan en Veerle Helsen - Martens
 Vic, Arthur
Wim en Laurien Helsen - Kenens
 Tess, Rénee
Marc en An Simons - Helsen
 Brend en Toby, Britt en Niels, Kato, Rosalie en Arthur, Léonie

haar klein- en achterkleinkinderen

Haar broer, zussen, schoonbroer en schoonzus.

Haar neven en nichten.

De families Van den Broecke en Oorts.

Met dank aan het ganse team van 
het WZC Zonnewende voor de goede zorgen.

Correspondentieadres:
Familie Oorts - Van den Broecke

P/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446B - 2110 Wijnegem

digitaal condoleren via www.peeraer-wijnegem.be


